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REDACTIE ONS KONTAKT

W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB Rijssen

& 06-17660856; < onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl
Inleveren kopij: voor vrijdag 30 januari 20.00 uur.

BEZORGING ONS KONTAKT

D4 kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

e Doorgeven indien niet voor de vrijdag 17.00 uur ontvangen.
e  Ook voor adreswijzigingen.

ABONNEMENT:
Minimaal € 30,00 per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88

WEBSITE/E-MAIL
www.ontmoetingskerkrijssen.nl; P<I info@ontmoetingskerkrijssen.nl

KERKELIJK BUREAU
Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN Rijssen
& 0548-517132; X kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl

VOORZITTER KERKENRAAD
Dhr. R. Ubels, Schuttenserf 8, 7461 SN Rijssen
& 06-81576694; < rubels@ontmoetingskerkrijssen.nl

PREDIKANT
Ds. E.H. Egberts, Gerststraat 1, 7462 CS Rijssen
& 06-41140109; < eegberts@ontmoetingskerkrijssen.nl

PASTOR
Mevr. R.L.M. Venema — van den Berg, De Nachtpauw 32, 7609 JH Almelo
& 06-46402806; < fvenema@ontmoetingskerkrijssen.nl

OUDERENPASTOR
Mevr. M. Ballast
& 06-54346778; P< mballast@ontmoetingskerkrijssen.nl

SCRIBA
Mevr. Caroline Hurenkamp-Hilbers, Fluitekruid 31, 7463 EE Rijssen
& 06-42199601; < scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK)
Penningmeester: Mevr. C. Meulenkolk-Ligtenberg, Hagslagen 85, 7462 KC Rijssen
& 06-36149724; < cmeulenkolk@ontmoetingskerkrijssen.nl
Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB

DIACONIE

Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM Notter
& 0548-517421; D4 penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl
Bankrekeningnummer: NLO2 ABNA 0594 0182 42

KOSTER
Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX Rijssen
& 0548-513129; < koster@ontmoetingskerkrijssen.nl
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67€ jaargang no. 2
Vrijdag 23 januari 2026
Wees goed voor elkaar en vol medeleven,

vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Efeziérs 4: 25-32

ZONDAG 25 JANUARI

Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. R. Perk uit Hardenberg - Bijbelzondag
19.00 uur: ds. P. Dekker uit Meppel

Collectes:
1¢ collecte: Diaconie - NBG

e 2¢ collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

Organisten:
Morgendienst: dhr. R. Praas
Avonddienst: mevr. E. Praas-Cozijnsen
Dienstdoende BHV-er:

Morgendienst: dhr. L. Bakker
Avonddienst: dhr. A. Nijland

% ¢ Kindernevendienst: Groepen 1t/m 8
- Rianne Kiela, Maarte Nijkamp, Annemieke van Pijkeren

+ & Kinderoppasdienst:
Mse Joélle Bak, Elise van Brussel, Amie Egberts

ZONDAG 1 FEBRUARI

Kerkdiensten:

09.30 uur: mevr. R.L.M. Venema - van den Berg — Themadienst Kerk&School
(Zie “Informatie bij de diensten”)

19.00 uur: ds. J.A. Wegerif uit Nijverdal — Voorbereiding Heilig Avondmaal

Collectes:
1¢ collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie
2¢ collecte: Diaconie — Project Kerk&School
Organisten:
||||||I Morgendienst: dhr. V.H. Boertjes

=== Avonddienst: dhr. J. Keijzer




Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: mevr. M. Jansen
Avonddienst: dhr. H. Voortman

& Kindernevendienst: Groepen 1t/m 8
" Geen kindernevendienst

+«a Kinderoppasdienst:
Tea Inge Mensink, Sanne ter Haar, Mayke Altena, Zara van Pijkeren

ZATERDAG 7 FEBRUARI — HEILIG AVONDMAAL WELLEHOF

Kerkdienst in de Wellehof: (Zie “Informatie bij de diensten”)

15.30 uur: ds. E.H. Egberts - Viering Heilig Avondmaal

Collecte: Diaconie

Organist: mevr. E. Praas-Cozijnsen

€00

INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN

DAGBOEKSTUKJES THEMAWEEK 2026
CHRISTELIJKE BASISSCHOLEN RIJSSEN EN NOTTER

Maandag '‘De droom van je leven!’
Lezen: Genesis 37: 2-4
Zingen: Hé, luister mee (Opwekking Kids 112)

Deze week vertellen de meesters en juffen op school
allemaal verhalen die over Jozef gaan. Het thema
daarbij is ‘De droom van je leven!” Maar als je het
stukje van vandaag leest is het leven van Jozef A\
helemaal geen mooie droom. Hij was het lievelingetje M
van zijn vader en daarom hadden zijn broers een .
hekel aan hem. Jozef klikte ook veel over zijn broers
tegen hun vader. Toch heeft God een hele mooie rol
voor Jozef in Zijn plan. Deze week gaan we dat
samen ontdekken op school, thuis en in de kerk.

Gebed: Heere God, dankUwel dat U onze God bent.
Wilt U ons een hele fijne themaweek geven op school, thuis en in de kerk?
Amen.




Dinsdag ‘Je broertje verkopen?!’
Lezen: Genesis 37: 18-34

Zingen:  Sorry zeggen (Reni & Elisa Krijgsman)

In het stukje wat je gelezen hebt gebeurt iets heel ergs. De broers haten Jozef
vreselijk. Ze willen hem dood maken. Oudste broer Ruben komt voor Jozef op.
Hij zegt: “"We kunnen hem niet vermoorden. Laten we hem in de put gooien.”
Ruben hoopt dat hij Jozef daarna kan redden en thuis kan brengen. Maar dan is
Ruben even weg.. De andere broers verkopen Jozef aan de Egyptische
handelaren. Wat erg! Het lijkt wel alsof God Jozef vergeten is. Maak jij wel eens
ruzie met je broer(tje) of zus(je)? En maak je het daarna ook weer goed?

Gebed: Lieve Vader, dankUwel voor onze lieve familie. Wilt u ons leren om het
goed te maken als we ruzie hebben gemaakt? Amen.

Woensdag ‘Niet alleen’
Lezen: Genesis 39: 1-6

Zingen: Ik ben nooit alleen (Opwekking Kids 80)

Daar zit Jozef dan. In zijn eentje in een ander land, Egypte. Hij wordt slaaf in
het huis van Potifar. Potifar heeft een belangrijke baan bij de farao van Egypte.
Het lijkt alsof Jozef helemaal alleen is. Maar, heb je het goed gelezen in het
Bijbelstukje? ‘De Heere hielp Jozef, zodat het goed met hem g09ing.” Wat
bijzonder! God laat Jozef niet alleen. Potifar ziet dat de Heere God voor Jozef
zorgt. Daarom mag Jozef voor het hele huis van Potifar gaan zorgen. Potifar
vertrouwt Jozef helemaal. Wat mooi als je zo te vertrouwen bent, omdat
mensen zien dat God voor jou zorgt.

Gebed: Trouwe God in de hemel, dankUwel dat U net zo voor ons zorgt als
vroeger voor Jozef. Wilt U ons helpen om ook te vertrouwen te zijn voor
mensen om ons heen? Amen.

Donderdag ‘Allemaal dromen’

Lezen: Genesis 41: 1-16

Luisteren: De wereld van mijn dromen (Gert-Jan
& Hanneke Scherff)

Vandaag heb je op school gehoord over de dromen
die Jozef kon uitleggen. In de gevangenis helpt hij
zo de schenker en de bakker. Met de schenker loopt
het goed af. De schenker belooft Jozef te helpen.

~ Maar als hij terug is in het paleis, vergeet hij Jozef
weer. Na 2 jaar heeft de farao een rare droom.
Niemand kan de droom uitleggen. En dan pas denkt
de schenker aan die Jozef uit de gevangenis. Jozef
wordt opgehaald.




Farao zegt: “Jij kunt dromen uitleggen.” Maar Jozef zegt: “Dat kan ik niet zelf,
de Heere God doet dat!” Over welke toekomstdroom gaat het in het lied van
vandaag?

Gebed: Heere God, wilt u zorgen dat wij ook over U durven te vertellen aan
andere mensen? Ook als dat soms spannend is. Om Jezus’ wil, amen.

Vrijdag ‘Jozefs droom komt uit’
Lezen: Genesis 42: 1-8, Genesis 45: 1-9

Zingen: Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus (M&L Zimmer)

Het verhaal van Jozef is nog niet afgelopen.
Jozef is onderkoning van de farao geworden.
is heel knap, en daarom mag hij de farao
helpen. Dan komt er hele erge honger in
Israél. Het graan raakt op. Vader Jakob en de
broers van Jozef wonen daar. Ook zij krijgen
honger. Jakob stuurt de broers naar Egypte
toe. De broers herkennen Jozef niet, hij ziet
eruit als een echte Egyptenaar. Als ze bij de
‘onderkoning’ komen, buigen ze heel diep voor
hem.

Later vertelt Jozef dat hij hun broer is. Hij
vergeeft ze. Jozef vertelt dat God hem heeft
geholpen, zodat hij nu voor zijn broers kan
zorgen. Hij zorgt daarna heel goed voor zijn vader en broers.

Gebed: Heilige Geest, vul ons hart. Leer ons om andere te vergeven, ook als
ze ons pijn gedaan hebben. Amen.

Zaterdag ‘Dromen over later’
Lezen: Genesis 47: 11,12 en Efeze 4: 31,32

Zingen: Onze Vader

Deze week hebben we Bijbelverhalen gehoord over Jozef en zijn dromen.

Wat gaaf dat God voor hem bleef zorgen, heé! God zorgt ook voor jou! Wat was
het fijn om samen de themaweek te hebben thuis en op school. En morgen zijn
er in de kerken hele mooie diensten, speciaal voor deze themaweek.

Ben je erbij? Tot morgen!

Gebed: Vader in de hemel, dankUwel voor deze fijne week. Wilt U morgen in
de kerk de dominees helpen? Om Jezus’ wil, amen.



HEILIG AVONDMAAL WELLEHOF 7 FEBRUARI

Op D.V. zaterdagmiddag 7 februari om 15.30 uur
| wordt in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum

»  Wellehof het Heilig Avondmaal gevierd. Deze zaal is te
" bereiken via de hoofdingang aan de Kattenhaarsweg.

® Indien u, om b.v. gezondheidsredenen, niet in de
gelegenheid bent om op zondag 8 februari aan het
Heilig Avondmaal in de Ontmoetingskerk deel te nemen wordt u op zaterdag
van harte uitgenodigd en hopen we met elkaar daar een gezegende
Avondmaalsdienst te vieren. Als u vervoer nodig heeft, graag tijdig contact
opnemen met de diaken van uw wijk, zodat hij/zij dat voor u kan regelen.
Na afloop van de dienst zaterdagmiddag is er gelegenheid om een
kopje koffie te drinken en nog even wat na te praten.

Ook hier... van harte welkom! De diakenen

MARTIN LUTHER KING DIENST II - WINDOW OF HOPE

¥ Zondag 15 februari in
Ontmoetingskerk Rijssen.
De eerste dienst stond in het teken
van de centrale boodschap van
Ds. King: Liefde overwint de haat.
In deze tweede dienst gaat het
over de spannende vraag: Is Liefde
ook sterker dan angst? Want angst
was voor Ds. King en zijn familie
een dagelijkse realiteit.
We hebben 13 oude en nieuwe
black gospel nummers bewerkt
waarin deze vraag wordt vertolkt
door fantastische zangers en
zangeressen, ondersteund door een
krachtige band.

Ds. Arjen van der Spek neemt u en
jou mee in dit verhaal van Martin
Luther King en zijn boodschap.

RIJSSEN - ONTMOETINGSKERK Want die boodschap is nog steeds
ZONDAG 15 FEBRUARI 2026 - 19.00 UUR ~eer actueel.

Wanneer: Zondag 15 februari
Waar: Ontmoetingskerk Rijssen
Hoe laat:  19.00 uur



PASTORAAT

Meeleven

Mevr. J. Minor-van Pommeren is vin november opgenomen in het ZGT
te Almelo, op afd. 4 Oost (Zilvermeeuw 1, 7609 PP) om tot rust te komen.
Laten wij bidden dat ze weer spoedig mag terugkeren naar haar woning in de
Wellehof. Wij wensen haar Gods nabijheid en steun!

Dat geldt ook voor mevr. J. Slaghuis. Na haar verblijf in het ziekenhuis
moest ze revalideren in Nijverdal en kon daarna terugkeren naar huis aan de
Watermolen 59-206, 7461 AZ Rijssen. Helaas was dat maar van korte duur.
Met Kerst is ze wederom opgenomen in het ziekenhuis en daarna in
verpleeghuis Het Meulenbelt. Gelukkig mag ze op 23 januari weer naar huis.

Mevr. C. Bunt-van de Ridder heeft eind december een beenamputatie
ondergaan. Haar situatie is zorgelijk. Zij verblijft in Hoog Schuilenburg,
Beethovenlaan 1 in Almelo, 7604 GC.

Mw. Elly Damstra-Hubers verblijft voor revalidatie in Deventer in de
hoop dat ze binnen afzienbare tijd verplaatst kan worden naar Rijssen.

Het adres van Elly in Deventer: Zorggroep Solis, Hermelijn 2, 7423E] Deventer,
afd. 't Riele kamer 13.

Gerrie Meijerink heeft een operatie ondergaan waarbij 2 stents in de
aorta zijn geplaatst. Het was een spannende operatie, die ook het nodige van
haar gevergd heeft. Daarnaast speelt de ziekte van Parkinson nu ook meer op.
Om wat aan te sterken gaat ze tijdelijk naar Verpleeghuis PW Janssen.

Het adres is: Hermelijn 2, 7423 EJ, Deventer.

Mw. Lenie van Houwelingen is weer thuisgekomen. Het gaat naar

omstandigheden goed met haar.

Mocht u nog een kaartje willen sturen, dat zal hen allemaal goed doen.
ds. E. Egberts, M. Ballast; Ouderenpastor, F. Venema, Pastor

VAN DE PREDIKANTEN/KERKELIJK WERKER

OPGAVE EN VOORBEREIDING BEDIENING HEILIGE DOOP
Je kunt je bij mij aanmelden voor de doop van je kindje.
De eerstvolgende zondagen waarop de doop bediend zal worden zijn:

- Zondagmorgen 15 februari. De voorbereidingsbijeenkomst daarvoor is op
dinsdagavond 3 februari, om 19.30 uur in onze Ontmoetingskerk.

- Zondagmorgen 10 mei. De voorbereidingsbijeenkomst daarvoor is op
dinsdagavond 21 april, om 19.30 uur in onze Ontmoetingskerk.




BELIJDENISCATECHISATIE

De eerstvolgende bijeenkomsten van de belijdeniscatechisatie zijn op
maandagavond 26 januari en 9 februari, om 20.00 uur in ons

kerkgebouw, in de Meet UP! Ruimte (naast het orgel)

ds. Egbert Egberts

KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND

Overgegaan naar
- Daarle: Mevr. L.E. Bakhuis, Huttensingel 20, 7688 RN DAARLE, Cluster 4.

Overgekomen van

- Wierden: Mevr. A. Scherphof - Dam Wichers, De Poel 13, Cluster 1.
- Herv. Gem.: Mevr. F. ten Bolscher, Landgraaf 7, Cluster 4.

- Herv. Gem.: Fam. G. Pijffers, Nassaustraat 65, Cluster 10.

Uitgeschreven
- Fam. M. Nijzink, Grimbergerweg 2, Cluster 1.
- Fam. K. Jelsma, Mulder 25, Cluster 12.

Verhuisd
- Mevr. J. Wolfkamp van Rozengaarde 35, Cluster 6 naar
Prins Mauritsstraat 19, Cluster 9.

J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132

VERJAARDAGEN 75+ FEBRUARI

3 feb: mevr. J. Bakker-Stegeman, Vincent van Goghstraat 145, 7462CD, RIJSSEN

3 feb: mevr. P. ter Harmsel-Baan, Welleweg 19-103, 7462GE, RIJSSEN

6 feb: mevr. A. van Beek, Prins Mauritsstraat 33, 7462GA, RIJSSEN

6 feb: mevr. J.E. Wesselink-Prigge, De Hofstee 39, 7462WE, RIJSSEN

7 feb: mevr. G. Baan-Jansen, Haarstraat 61-101, 7462AL, RIJSSEN

9 feb: mevr. M.J.H. Willems-Maatman, Karel Doormanstraat 27, 7461EN, RIJSSEN
11 feb: dhr. R.G. de Grote, De Hofte 28, 74621V, RIJSSEN
13 feb: mevr. A. van de Riet-ter Weel, Izaak Heijmanstraat 25, 7461MA, RIJSSEN
16 feb: dhr. J. Harmsen, Plein 1940-1945 15, 7461MC, RIJSSEN
18 feb: mevr. Y.M.M. van de Hoef-Tromp, Dellestraat 6, 7461ES, RIJSSEN
21 feb: mevr. J. Mekenkamp-Manenschijn, Watermolen 59-110, 7461AZ, RIJSSEN
22 feb: dhr. ]J.G. Beunk, Dokter P. Oosthoekstraat 21, 7462]P, RIJSSEN

KERKENRAAD

NIEUWE NAAM INFORAAD
U kent inmiddels het begrip Inforaad. Het was de werktitel voor het overleg
van Kerkenraad en gemeente van de Ontmoetingskerk.



In het Jaarboekje 2025-2026 hebt u kunnen lezen over het ontstaan van dit
halfjaarlijks overleg. Op 27 november afgelopen jaar heeft het voor de eerste
keer plaatsgevonden en hebben de Kerkenraad en de vertegenwoordigers van
de Taakgroepen zich aan u voorgesteld. Eerlijk gezegd hadden we nog niet de
rust gevonden om een goede naam met wat meer uitstraling te bedenken. Dus
deden we een oproep om mee te denken.

Dat hebben verschillende gemeenteleden gedaan en er kwamen drie namen
binnen. In januari hebben de ambtsdragers de voordracht van de Kerkenraad
goedgekeurd en nu kunnen we de nieuwe naam bekendmaken:

Met een hartelijke groet uit de Kerkenraad, Caroline Hurenkamp, scriba
churenkamp@ontmoetingskerkrijssen.nl

EVEN VOORSTELLEN

Broeders en zusters beste gemeente,
' -~ Graag wil ik mij via deze weg (opnieuw) aan
< 8 u/jullie voorstellen en iets delen over een nieuw
& hoofdstuk dat voor mij mag beginnen binnen onze
gemeente.

»®. Mijn naam is William Voortman, 46 jaar. Ik ben
getrouwd met Korien en vader van twee volwassen
kinderen, Lysanne en Ruben. Voor velen ben ik
» geen onbekende, omdat ik inmiddels al vier jaar als
ouderling in onze gemeente mag dienen.

Naast mijn werk als diabetesverpleegkundige ben ik
in september begonnen met de opleiding Theologie
aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

" Vanaf februari hoop ik gedurende anderhalf jaar
"~ stage te lopen bij de Ontmoetingskerk in Rijssen.

i Tijdens deze stage zal ik mij vooral richten op het
ontwikkelen van pastorale vaardigheden, zoals het voeren van gesprekken,
luisteren en het bieden van bemoediging. Daarnaast wil ik bijdragen aan het
gemeenteleven door mee te werken aan verschillende activiteiten binnen de
gemeente. Ik zal voornamelijk op woensdagen beschikbaar zijn voor mijn stage.
Mijn praktijkbegeleider is ds. Egberts.

Het volgen van deze opleiding ervaar ik als een roeping om te dienen in het
werk van God. Ik hoop op een leerzame, vruchtbare en gezegende tijd, waarin
ik mag groeien in het dienen van Christus en Zijn gemeente.

Wilt u/jij mij dragen in uw/jouw gebed?

Hartelijke groet, William Voortman

10
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VACATURES VOOR VRIJWILLIGERS

Uford

YOUTH
LEIDING

& Ae{b ong een

We hebben jongeren op
de wachtlijst @ die we geen plekje
kunnen geven zonder leiding. ‘
e 8 avonden
e Zondag 18.45-20.15
Weinig voorbereiding .
Mooie gesprekken met !
jongeren
Gezellige groep leiding
Seizoensafsluiting met
borrel.

Aanmelden of info via
06-24126305 NpEleRlahls

11




PASTORAAL BEZOEKERS GEZOCHT (M/V)

S = Een tiental personen uit onze kerk heeft de
' “ I: YOU'RE taak van Pastoraal Bezoeker op zich
il genomen. Zij bezoeken periodiek onze

WAlllNG senioren en hun bezoekjes worden zeer
ON GOD, | gewaardeerd.

iy We willen het team van Pastoraal Bezoekers
DO WHAT graag uitbreiden om nog meer mensen te
WAITERS kunnen bezoeken en we zijn nu op zoek naar
y Jou!
' Lijkt het je leuk om een paar keer per jaar op
bezoek te gaan bij mensen die een bezoekje
en een goed gesprek waarderen?

Neem dan contact op met:
- Gerrit Hurenkamp; 06-36117767; ghurenkamp@ontmoetingskerkrijssen.nl
of met

- Jannie Wessels; 0548-543898; jwessels@ontmoetingskerkrijssen.nl

GEZOCHT: EXTRA LEDEN TAAKGROEP VIEREN
De taakgroep Vieren houdt zich bezig met alles in en om de
: erediensten. We komen ongeveer 6 keer in het jaar bij elkaar.
\l Daarin bespreken we 0.a. de komende diensten en bespreken we
= mogelijke invullingen van ‘bijzondere’ diensten.
§Z Ook helpen een aantal leden van de taakgroep met de
voorbereiding van de Stille week voor Pasen.
We zijn op zoek naar nieuwe leden die samen met ons zich meer willen
verdiepen in de liturgie en mee willen denken over de erediensten.
Heb je (nog) niet veel kennis van de liturgie dan is dat geen probleem, we
hopen binnenkort hiervoor een cursus te gaan volgen.
Mocht je een keer mee willen vergaderen of meer informatie willen neem dan
contact op met:
Sabine Voortman (svoortman@ontmoetingskerkrijssen.nl of 06 44554669).

[}
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OPEN AVOND GELOOFSOPVOEDING

MET SPREKER PRISCILLA DOCTER.
Hoe geef je geloof door in je gezin?
.~ Hoe blijf je zaaien, ondanks dat het gesprek
. met je kinderen over de kerk en het geloof
- stroef loopt?
4 Over dit belangrijke en inspirerende

. onderwerp organiseert de Ontmoetingskerk
Rijssen op woensdag 28 januari 2026
een open avond met als thema*
Geloof zaaien in het gezin’.

De avond start om 19.45 uur (inloop vanaf
19.15 uur met koffie en thee).

Woensdag 28 januari Iedereen iS Welkom-
@ . Tijdens deze avond neemt spreker Priscilla
Docter ons mee in hoe geloofsopvoeding

Ontmoetingskerk

soomkemp . Rissen— VOrM Kan Krijgen in het dagelijks leven.
MET SPREKER PRISCILLA DOCTER Priscilla is christen, getrouwd en moeder
ﬁ‘ﬂ » van zes kinderen. Zij deelt vanuit haar
- J °°°°°°°°° = ervaring met een groot en druk gezin
herkenbare voorbeelden, praktische tips en
Bijbels onderwijs over hoe je het geloof thuis voort kunt leven.
Er is ruimte voor vragen, bemoediging, inspiratie en gebed.
De avond duurt tot 21.30 uur.

Daniélle ter Stal, Elsbeth Wessels en Charlotte Postmus

OPEN AVOND GELOOFSOPVOEDING

VERENIGINGEN EN GROEPEN

OPWEKKING 2026

Beste gemeenteleden,

Wij zijn Hans en Saskia van der Stouw, al jarenlang
gemeentelid van onze prachtige Ontmoetingskerk.
Daarnaast gaan wij al vele jaren samen naar
Opwekking, een Pinksterconferentie in
Biddinghuizen. Ieder jaar komen daar vele
Christenen samen uit allerlei kerken om te horen
over God en het werk van Jezus.

Wij sluiten altijd aan bij een groep van de Dorpskerk
in Wierden, maar de laatste jaren mochten we daar
ook mensen vanuit onze eigen Ontmoetingskerk en
andere kerken uit Rijssen aan toevoegen.
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Twee jaar geleden zijn we gestart met een kleine groep kampeerders en vorig
jaar waren dit er al bijna 100 uit onze Ontmoetingskerk en de Hervormde
gemeente van Rijssen. Hoe mooi zou het zijn als we dit jaar weer met een hele
groep kunnen gaan!

Het thema van de Pinksterconferentie 2026 is Ik ben... Dit jaar wordt de
conferentie gehouden tijdens het pinksterweekend van vrijdag 22 mei tot en
met maandag 25 mei 2026.

In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet
verteerde. Uit het vuur sprak God: “IK BEN DIE IK BEN"” (Exodus 3:14).

Mozes trok zijn schoenen uit — het was heilige grond. Zijn roeping werd
vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de Ik ben... een God van
nabijheid, trouw en kracht. Zijn namen tonen Zijn hart, Zijn karakter, Zijn werk.
Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en
aanbidding, uitgewerkt in deelthema’s. Meer informatie kunt u vinden op de site
van de pinksterconferentie.

De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en van alle
kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Naast
het volwassenenprogramma zijn er ook programma’s speciaal voor kinderen,
tieners en jongeren. Ook voor mensen die moeite hebben het programma te
volgen is er in de Bijzondere Mensen Tent een programma. De Sing-In vindt dit
jaar plaats op zondagmiddag 24 mei.

Lijkt het je ook mooi om samen met velen God te loven en te prijzen, seminars
of concerten bij te wonen, meld je dan aan om mee te gaan kamperen. Je kan
ook met een groep jongeren bij ons op het veld terecht.

Vanaf 1 februari kan je jezelf, je gezin of samen met je vrienden opgeven via
de website van Opwekking (www.opwekking.nl).

We merken dat de kampeerplekken snel vol zijn, dus we willen dan ook graag
op maandag 2 februari de groepsopgave doen, want hoe eerder we
opgeven, hoe beter de plek op het terrein is.

Heb je je opgegeven en wil je graag bij ons staan? Mail dan je gegevens voor
maandag 2 februari 18.00 uur door naar: saskiavanderstouw@hotmail.com
Samen proberen we weer een mooie club mensen bij elkaar te krijgen.

Heb je vragen bel, app of mail gerust!

Met een hartelijke groet, Hans en Saskia van der Stouw (06-47110075)

14


http://www.opwekking.nl/
mailto:saskiavanderstouw@hotmail.com

GEACHTE HEREN VAN DE ONTMOETINGSKERK
Zethet iy g Gr_i_jp uw kans!! o ) _

BijbelBierBbg Nieusjaarshors¢d) Wij (bestuur van Stichting BijbelBierBbq)
vinden op zondag allemaal onze plek in de
Ontmoetingskerk en vinden het erg leuk om
elkaar daar te zien.

Maar zo af en toe vinden we het geweldig om
elkaar als mannen onder elkaar in een andere
’ Bl setting te spreken. Alleen maar kerels, gewoon
Zaterdagavond 7 feb. gezellig met goed eten, lekker drinken en een
Locatie: Scholendijk 17, Markelo . . .
Hoe laat: 18:00 - 00.00u goed gesprek. Die gezelligheid van het
ET et retiatedoileatanlll  ONtmoeten van elkaar is de basis. Niks meer,
6f 06 - 487 939 82 © niks minder.
Zaterdag 7 februari hebben we weer een avond gepland waarop elke man
van binnen en buiten de (ontmoetings)kerk welkom is en iedereen zich thuis
voelt. Een uitgestelde nieuwjaarsborrel zo je wilt. De kans om eindelijk eens
een BBB-avond mee te maken. Want hoe vaak wij geen smoesjes horen van
mensen die graag met de zwagers zouden komen maar er is altijd iemand die
niet kan.....of mensen die altijd een verjaardag/theaterbezoek/gezinsavond
enzovoort hebben. En de meest gehoorde smoes: ik lust geen bier.
Dat snappen we (of eigenlijk niet echt maar goed) maar ook dat is geen
probleem. Wij hebben ook cola en sinas en heb je een verzoekje dan laat het
ons vooral weten!! Regelen we.

Voor de prijs hoef je het niet te laten. Je betaalt 12,50 euro
en daar zit het eten gewoon bij in. Thuis dus vooral niet
eten! Die prijs is scherp maar het draait bij BijbelBierBbq
niet om winst maken. Je betaalt trouwens wel extra voor
het drinken (en ja, je hebt nog nooit zo’n uitgebreide
bierkoelkast meegemaakt) maar dat kun je zo gek maken
als je zelf wilt natuurlijk. In de grond van de zaak willen we
alleen maar gezelligheid en daar hoor jij ook bij.

Voor alle duidelijkheid even alles op een rij.

Wie: Mannen van de Ontmoetingskerk en daarbuiten

Wat: Een gezellige avond met als vaste ingrediénten Bijbel, Bier en Bbq
Waar: Scholendijk 17

Wanneer: Zaterdag 7 februari van 18.00 uur tot middernacht

Entree: 12,50 (inclusief koffie/koek, eten, entree bier

Hoe: Meld je aan via 06-487 939 82 of bijbelbierbbg@gmail.com
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WELKOM BIJ HET CHRISTELIJKE VROUWENEVENT CONFETTI!
Zaterdag 31 januari.

Na het succes van vorig jaar, organiseren we met een aantal vrouwen uit
verschillende kerken in Rijssen en omgeving opnieuw het christelijke
vrouwenevent Confetti! Een dag vol ontmoeting, aanbidding, inspirerende
seminars en creatieve workshops in de middag. Er zijn nog plekken
beschikbaar!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op Instagram confetti Rijssen

of: https://luma.com/4sq9uxki Het Confetti Event 2026 - ‘Touched by Grace’
Wanneer: Zaterdag 31 januari 2026

Waar: Brodshoes, Bouwstraat 41, Rijssen

Hoe laat:  10.00 — +/- 16.00 uur
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GEBEDSKALENDER

Gebedskalender van 24 januari t/m 6 februari 2026

Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 24 januari:

Bid om vrede voor Jeruzalem. Jeruzalem, ik wens je vrede toe, en vrede voor
de mensen die van jou houden. Psalm 122:6. Laten wij ons aansluiten bij dit
gebed uit psalm 122, en laten wij bidden niet alleen voor Jeruzalem, maar voor
de wereldleiders, in het Midden-Oosten, in Amerika, China en Rusland en voor
onze Europese leiders.

zZondag 25 januari:

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was

God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord
is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het
licht voor de mensen.” Johannes 1:1-4. Laten we vandaag op Bijbelzondag God
danken voor het Woord dat hij ons gegeven heeft en dat voor ons als een Licht
wil zijn op onze weg.

Maandag 26 januari:
Laten we bidden voor het werk van de Beroepingscommissie.

Dinsdag 27 januari:

“Laten we met Jezus’ tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer
brengen: het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden.” Hebreeén 13:15.
Laten we bidden dat wij God niet alleen op zondag prijzen, maar dagelijks een
“lofoffer” brengen: woorden en daden die Zijn Naam eren. Laten we bidden dat
onze gesprekken, keuzes en houding een getuigenis worden van Zijn goedheid,
dat de Heilige Geest ons helpt om in alles Zijn Naam te belijden, ook in tijden
van moeite.

Woensdag 28 januari:
Vanavond is de open avond over geloofsopvoeding met Priscilla Doctor.
Laten we bidden dat het een avond mag zijn vol bemoediging en inspiratie.

Donderdag 29 januari:
Laten wij danken voor al het goede wat wij mogen ontvangen.

Virijdag 30 januari:
Laten we bidden voor iedereen die te kampen heeft met een gebroken relatie.
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Zaterdag 31 januari:

Vandaag is het vrouwenevent Confetti: Touched by Grace. Laten we bidden om
een inspirerende en gezegende dag waarin vrouwen elkaar van hart tot hart
kunnen ontmoeten.

Zondag 1 februari:

“Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze
niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik
verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er
zeker niet binnengaan!’.” Lukas 18:16-17. Vandaag staat de morgendienst in
het teken van Kerk en School. Laten we vandaag in het bijzonder bidden voor
alle kinderen in onze gemeente, dat zij Gods zegen zullen ervaren en laten we
bidden dat wij als volwassenen leren te geloven als een kind.

Maandag 2 februari:

“Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!” Psalm 150:6. Laten we bidden
dat wij vervuld worden met een nieuwe, diepe vreugde om God te loven, dat
onze lof niet afhankelijk is van omstandigheden, maar dat wij vanuit
dankbaarheid en verwondering onze adem gebruiken om de Heer groot te
maken.

Dinsdag 3 februari:
Vanavond is de voorbereidingsbijeenkomst voor de bediening van de doop.
Laten we bidden om een zegen over deze bijeenkomst.

Woensdag 4 februari:

Laten wij bidden voor al degenen die om niets werken in onze gemeente:
ouderlingen, diakenen, noabers en alle andere vrijwilligers, van wie de inzet
onmisbaar is om ons als gemeente draaiende te houden.

Donderdag 5 februari:
Laten we bidden voor onze broeders en zusters in onze partnergemeentes.

Viijaag 6 februari:
Laten wij bidden voor de langdurig zieken onder ons, dat zij zich, ondanks hun
ziekte, gezien mogen weten door God en door ons als medegemeenteleden.

Gebedspunten voor deze Gebedsbrief kunt u mailen naar
gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl.
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